
Dikke merci

Wij willen graag alle aanwezigen bedanken om langs te komen op de BBQ.
We zagen iedereen genieten van al dat lekkers!
Graag tot volgend jaar! ;-)
We zijn volop bezig om een nieuwe datum te prikken voor volgend jaar. Van zodra we meer
info hebben, brengen we jullie zeker op de hoogte!

Warme oproep

We zijn op zoek naar 2 vrijwilligers die op woensdag een groepje willen begeleiden van
11u25 tot 11u50 tijdens het niveaulezen.
Graag een mailtje naar directie.dewaaier@kbrp.be.
Alvast bedankt!

Batterijen

We hebben al heel wat kilo’s verzameld maar we hebben er nog nodig…
Doen jullie nog een zoektocht naar batterijen en brengen jullie ze binnen op school?
Op die manier kunnen we misschien die mooie bank winnen…
Wij duimen alvast dat het ons zal lukken!

Nieuwsbrief 12
24 november

mailto:directie.dewaaier@kbrp.be


Oproep van de Gezinsbond

De Gezinsbond van Poperinge-Watou organiseert een toffe activiteit in de Bollaard op 10
december . Gezinnen met kinderen en/of kleinkinderen puzzelen om ter vlugst een
Jommekespuzzel in elkaar. Wie niet graag puzzelt kan zich amuseren met
gezelschapsspelen.

In bijlage kunnen jullie de flyer vinden.

Speelgoedcontainer

Op donderdag werd de speelgoedcontainer in gebruik genomen. De start liet door de
overstromingen een beetje op zich wachten maar donderdag was het dan eindelijk zo ver…
Met deze container kunnen de leerlingen speelgoed uitlenen over de middag. Het aanbod
zal op geregelde tijdstippen eens wisselen.
Bedankt aan de ouderraad om deze container voor ons aan te kopen!



Instapviering Eerste Communie

Op zondag 14 januari zal de kruisjesmis, die de instapviering is voor de kinderen die hun
Eerste Communie vieren dit jaar op 19 mei, doorgaan.
Tijdens deze viering, zijn alle leerlingen die hun Eerste Communie doen, samen met hun
ouders uitgenodigd.
Deze gaat door om 9u in de kerk in Watou.

Uitstap L5+L6

Op donderdag gingen we met het vijfde en zesde leerjaar op uitstap naar het In Flanders
Fields Museum. Met behulp van een audiogids op kindermaat
konden we het museum verkennen. Zo leerden we bij over hoe kinderen speelden tijdens de
oorlog, over mensen die vluchtten, over het verzorgen van gewonden...
We waren ook geboeid door de vele foto's en filmpjes waarin acteurs verhalen uit de oorlog
vertellen.
Daarna bleven we in Ieper om om 20u de Last Post te kunnen bijwonen. Het ingetogen
eerbetoon en de stilte lieten indruk na.



Gevonden op de parking

Wie mist zijn of haar knuffeltje?
Deze ligt op de bureau en kan daar opgehaald worden.

Infoavond Nesten

De infoavond van Nesten is verplaatst naar 30 januari.
Deze zal starten om 19u.
Meer info volgt nog.


