
Kruisjesmis op 14 januari 2024

In de vorige nieuwsbrief hebben we vermeld dat de instapviering zal doorgaan van de
kinderen die hun Eerste Communie doen op zondag 14 januari.
Ondertussen kregen we de bevestiging dat de leerlingen die hun Vormsel doen dit
schooljaar op dat moment ook voorgesteld en uitgenodigd worden samen met hun ouders.

Concreet: Alle leerlingen die hun Eerste Communie doen en alle leerlingen die hun Vormsel
doen dit schooljaar worden, samen met hun ouders, uitgenodigd op zondag 14 januari om
9u in de kerk in Watou.

Infoavond Nesten

Vorige week hebben we laten weten dat de infoavond over Nesten verplaatst is naar 30
januari. In de bijlagen kunnen jullie de affiche terugvinden.
Inschrijven kan door een mailtje te sturen naar directie.dewaaier@kbrp.be

Soep op school

Tijdens de week van 18 tot 22 december, zijn jullie iedere middag om 11u30 welkom op
school om er te genieten van een heerlijke tas soep.
Op maandag maken alle kleuters, samen met hun juffen de soep, op dinsdag is het L3 en
L4, op woensdag is het L1 en L2, op donderdag is L5 en L6 aan de beurt.
Op vrijdag zal de ouderraad lekkere soep aanbieden.
De opbrengst van deze verkoop zal gebruikt worden voor 2 goede doelen.
Enerzijds voor Burundi, het project van Cécile en anderzijds het Nestproject van Trui Baes.
Hopelijk tot dan!

Nieuwsbrief 13
1 december



Kerstmarkt op 9 december

Op 9 december is er kerstmarkt in Watou vanaf 17u.
De ouderraad zal er terug te vinden zijn met een stand.
We zien jullie graag op 9 december!



Uitstap van L3 en L4

Woensdagvoormiddag gingen wij naar Lijssenthoek. Lijssenthoek was in WO I een hospitaal
om de gewonde soldaten te verzorgen. Als de soldaten stierven, werden ze daar ook
begraven. Er liggen bijna 11 000 soldaten begraven. Wij luisterden via audio-fragmenten
naar verhalen of dagboekfragmenten van gewonde soldaten, verpleegsters, dokters, ... . Wij
bekeken ook de fotowand, zo kregen de gestorven soldaten een gezicht. Wij ontdekten dat
er in Lijssenthoek één vrouw ligt. Ze heet Nellie en ze was verpleegster. Wij werden stil door
zoveel oorlogsgruwel...
Dankjewel aan onze gids Roger en onze begeleiders. Wij vonden het allemaal heel
interessant.



Bezoek van de papa van Esmée
Vrijdag kwam de papa van Esmée op bezoek in de klas van het derde en vierde leerjaar. Hij
vertelde er wat meer over zijn passie van vissen.
Bedankt voor je aangename bezoek.

Trekkers na de overstroming

Na de overstroming zijn er een aantal trekkers blijven liggen.
Indien jullie trekker hier nog op school ligt, mag je gerust langskomen om deze op te halen!



Evaluatiegesprekken

Op dinsdag 19 december nodigen we jullie graag uit op de evaluatiegesprekken.
De brief zit vandaag in de heen- en weermap van jullie zoon of dochter.
Graag tot dan!

Batterijen

De wedstrijd loopt zondag af. We hebben ons doel gehaald en dat
dankzij de inspanning van jullie allemaal. Nu maar hopen dat we ook
effectief de bank zullen winnen! Duimen jullie mee?
We stoppen zeker niet met sparen. Batterijen leveren ons altijd punten op en met deze
punten kunnen wij materialen aankopen voor de school. Breng dus gerust jullie batterijen
steeds binnen. We zijn jullie heel dankbaar🙂


