
Feest in het eerste leerjaar

Deze week was het letterfeest in het eerste leerjaar. Alle lettertjes kwamen aan bod en
kunnen nu verder ingeoefend worden.
Dit werd gevierd met een officieel diploma en een hoekenwerk waarop de mama’s en papa’s
werden uitgenodigd.
Juf was terecht apetrots op alle kindjes!
Chapeau!
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Hoe stelt Cécil het in Afrika…?

We kunnen kort en bondig zijn… Ze stelt het daar fantastisch!
Met de centen van “Soep op school” kon ze daar al enkele mooie zaken verwezenlijken.
We zijn enorm trots op haar voor al het mooie werk die ze daar doet.
Maar… We zullen ook heel blij zijn als ze terug bij ons op school zal zijn!
Stel het daar nog wel in Burundi en… petje af voor alles wat je daar doet!!!



Kristien moet geopereerd worden

Kristien krijgt op 5 maart een operatie aan de schouder. Vandaag was het de laatste dag van
dit schooljaar dat ze aanwezig was.
Dit mochten we uiteraard niet zomaar voorbij laten gaan.
We bezorgden een kaart met alle namen op van iedereen en 3 ruikers zelfgemaakte
bloemen van de kleuters.
Veel courage en spoedig herstel, Kristien!



Helm op Fluo Top

De kinderen konden stickers verzamelen als ze in orde waren met het dragen van de fluojas.
We vinden het dragen ervan ontzettend belangrijk in het kader van verkeersveiligheid!
Er werden 4 namen getrokken van kinderen en deze mochten een mooie prijs in ontvangst
nemen.
Proficiat aan de winnaars en dikke duim voor iedereen die altijd in orde is met het dragen
van de fluojas!



Opendeurdag

Hebben jullie een kleine spruit die volgend schooljaar mag starten op school? Of ken je
iemand die nog een zoek is naar een toffe, kleinschalige en warme school? Kom dan
zeker langs op onze opendeurdag of maak vrijblijvend een afspraak om een kijkje te
komen nemen!
Tot dan!?



Muzische namiddag

Maandelijks komt de leerlingenraad samen met juf Steffi. Het ideale moment om leuke
ideetjes eens te bespreken.
De leerlingen hadden graag eens een muzische namiddag gehouden.
Zo gezegd, zo gedaan…

Er waren tal van workshops zoals dansen, poppenspel, haken, bloemschikken,
muziekinstrumenten maken…

Er waren heel wat blije gezichtjes na afloop🙂





Verwendag voor de leerkrachten

Dat de leerlingenraad vaak leuke ideetjes heeft, kon je al merken aan de muzische
namiddag.
Daarnaast hadden we ook een verwendag voor de leerkrachten op donderdag.
We zijn de dag gestart met een mooi lied, speciaal voor hen geschreven. Daarna ging
juf Steffi in alle klassen langs om samen met de leerlingen een complimentenblad in te
vullen zodat de leerkrachten overladen werden met mooie complimenten van hun
leerlingen.



Gezocht

Gezocht
De kinderen die dat willen kunnen binnenkort over de middag leren manillen.
Daarvoor zoeken we nog heel wat kaartspellen.
Heb je kaartspellen in overschot? Breng deze dan binnen op school, je doet er ons een
groot plezier mee.
Pas op - om het niet verwarrend te maken voor de kinderen, werken we met de
R-D-V-kaartspellen.

Alvast bedankt!


